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Boekaankondiging / Book announcement

Onlangs presenteerde Uitgeverij Boekencentrum een nieuwe reeks onder de titel Evangelicale Theologie.
Onder deze naam zullen in de komende jaren regelmatig toegankelijk-wetenskaplijke boeken verschijnen
op het gebied van theologie. Met evangelicaal doelt de redactie op de theologic zoals die met name in de
Angelsaksishe wéreld bedreven wordt. De reeks staat onder redactic van drs H Bakker, H Lalleman-de
Winkel en dr A W Zwiep.

De eerste twee titels in de reeks zijn zojuist verschenen: Paulus van Tarsus, door Tom Wright en
Historische zoektocht naar Jezus door Paul Barnett.

In Paulus van Tarsus geeft de outeur een helder overzicht van de huidige stand van zaken in het
Paulusonderzoek en trekt hij nieuwe lijnen. Hij gaat in di ie met happers die Paulus zien als
“de man van twee werelden”, en de “ontwerper” van de Christus-figuur en betoogt met happelijke
argumenten dat Paulus niet gezien kan worden als grondlegger van het christendom.

De boek zijn van wetenschappelijk niveau maar zeer toeganklik geschreven.
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